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Dag 22 

De brief van de apostel Paulus aan de 
Kolossenzen 

De vervulling van het Woord van God 

Schriftlezing : Kolossenzen 1 :25-26 

"25 Welker dienaar ik geworden ben, naar de bedeling van God, 

die mij gegeven is aan u, om te vervullen het Woord Gods;  
26 Namelijk de verborgenheid, die verborgen is geweest van alle 

eeuwen en van alle geslachten, maar nu geopenbaard is aan Zijn 
heiligen;" 

Onze tekst spreekt over de aparte bediening en boodschap die aan de 

apostel Paulus gegeven is door onze opgestane en verheerlijkte Here.  
In Efeze 3:3 spreekt Paulus over de "verborgenheid" welke hij door 

openbaring ontvangen heeft ,….. een waarheid niet in andere eeuwen 
bekend is gemaakt (Ef.3:5) want het was "verborgen in God" 

(Ef.3:9).  

"De bedeling der Genade Gods" (Ef. 3:2) is het programma en die 

boodschap welke Paulus "mijn evangelie" noemt (Rom.16:25).  
Dit programma en deze boodschap was nog nooit aan mensen 

geopenbaard totdat het aan Paulus werd gegeven na zijn bekering in 
Handelingen 9. 

De boodschap van de verborgenheid was "van de tijden der eeuwen 
verzwegen" (Rom.16:25), "voor de tijden der eeuwen" en alleen door 

Paulus bekendgemaakt (2 Tim.1:9-11; Titus 1:2-3) terwijl de boodschap 
en het programma van het Koninkrijk hier op aarde was "van alle eeuw" 

dus sinds de eeuwen begonnen (Han.3:21) wat echter door Petrus 
verkondigd werd en eerder door Christus (Matt.25:34). 

Welnu, als iets "bekend gemaakt werd" en iets anders "niet bekend is 

gemaakt", dan kunnen deze twee niet hetzelfde betekenen! 

En dat is de reden waarom Paulus het volgende in zijn laatst brief zegt : 

"Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een 
arbeider, die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid 

recht snijdt." 2 Tim. 2:15 
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Dit betekent dat wij onderscheid moeten maken tussen datgene dat 

behoort aan de waarheid die verborgen gehouden werd en 

datgene dat wel bekend werd gemaakt . 

In onze tekst voor vandaag zegt Paulus dat deze openbaring van de 
verborgenheid Gods de laatste openbaring van God is aan de mensen. Dat 

wil dus zeggen dat Paulus de allerlaatste woorden van God die Hij 
rechtstreeks gesproken heeft, heeft opgeschreven.  

 
Gods Woord is bij Paulus afgemaakt. Gekompleteerd. Er valt niets 

meer te zeggen.  

 
God heeft nu alles bekendgemaakt aan ons. Hij spreekt nu alleen nog 

door Zijn geschreven Woord : 

"Doch wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, dan zal hetgeen 
ten dele is, te nietgedaan worden." 1 Kor.13:10 

Het is nu niet meer ten dele, maar volmaakt en wij zien niet meer in een 
duistere rede(vs 12), want de openbaring is nu kompleet.  

Niet voor niets spreekt Paulus over het recht snijden van het Woord der 

Waarheid in 2 Timotheus 2:15. 
Dat is zijn laatste brief, ook wel zijn testament genoemd, omdat hij hierin 

vertelt dat zijn sterven aanstaande is (2 Tim.4:6-8). 

"Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot 

wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de 
rechtvaardigheid is" 2 Tim.3:16  

Ja, nu kan Paulus dit opschrijven. De Evangeliën,Handelingen, Paulus’ 

brieven, Hebreeën t/m Openbaring zijn allemaal klaar, samengevoegd 
,vermenigvuldigd en verspreid. 

"Al de Schrift" was toen, en is nu de Bijbel die wij nu in onze handen 

hebben.  

Hebreeën t/m Openbaring zijn geen nieuwe openbaringen van God , maar 

voortzettingen v.h. programma dat bekend was gemaakt vanaf de 

grondlegging der wereld.  

Alleen in Paulus’ brieven vinden wij het programma en de boodschap 

voor deze bedeling van genade geopenbaard! 

 


